Vertel

Open je ogen

Johannes 9:1-39

Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Waarom vragen de mensen
zich af wie de man is? Wat zeggen de
wijze leraren daarover? Deze weken
hebben we het over verandering. Wat veran-
dert er voor de blinde man? Verandert er ook
iets voor de andere mensen in het verhaal?

Tekenen: Wat vind jij het fijnst om
naar te kijken? Maak er een tekening

van.

Spel: Pak een voeldoos. Stop hier een
‘ object in zoals een boek, een appel, een

schelp etc. Laat steeds twee kinderen
voelen wat er in de doos zit. De kinderen

mogen aan de anderen vertellen hoe het voelt.

Is het hard of zacht? Recht of krom? Enzovoort.

De anderen mogen daarna raden wat de
kinderen gevoeld hebben. Wissel door tot alle

kinderen een keer gevoeld hebben.
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Vertelling 4-7 jaar

Blindeman
Langs de kant van de weg zit een man. Hij kan niet zien.
De mensen kennen hem wel. Ze noemen hem ‘blindeman’. Soms geven ze blindeman
een muntje of een stuk brood. Maar meestal lopen ze gewoon verder.
Op een dag komt Jezus voorbij. Hij gaat naar blindeman toe en knielt bij hem neer. Hij
pakt wat aarde van de grond en maakt het nat met een beetje spuug. Daarna smeert
Jezus de modder op de ogen van de man. ‘Nu moet je je gaan wassen’, zegt hij.
De man doet het meteen. Hij wast zijn ogen, hij gaat terug naar Jezus... en hij kan weer
zien! ‘Hoera!’ roept blindeman. ‘Het is een wonder! Dankjewel, Jezus!’
Nu zit blindeman niet meer langs de kant van de weg. Hij huppelt zingend door de
straten.
‘Moet je kijken’, zeggen de mensen. ‘Dat is blindeman, zie je dat?’
‘Echt niet’, zeggen anderen. ‘Blindeman is blind, dat weet je toch? En hij zit langs
de weg. Deze man is niet blind, en hij zit ook niet langs de weg. Dus is het niet
blindeman.’
‘Jawel hoor!” roept blindeman. ‘Eerst was ik blind, maar nu niet meer. Dat komt door
Jezus!’
De mensen begrijpen er niks van.
‘Kom’, zeggen ze. ‘We gaan naar de farizeeén, dat zijn de wijze leraren. Misschien
kunnen zij uitleggen wat er gebeurd is.’
De farizeeén kijken goed naar blindeman. ‘Bent u echt blindeman?’ vragen ze.
‘Nu niet meer!” antwoordt blindeman. ‘Maar ik was het wel.’
De farizeeén schudden hun hoofd. ‘Vreemd’, zeggen ze. ‘Heel yreemd. En weet je wel
dat het vandaag rustdag is? Er mag niet gewerkt worden. Niet door de bakker, niet
door de slager en ook niet door een dokter. Dus hoe kun je dan ineens beter zijn?’
‘Dat heeft Jezus gedaan’, roept blindeman blij.
De farizeeén kunnen het haast niet geloven.
Maar blindeman? Die huppelt vrolijk verder door de straten!
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